
LITURGIE Grote Kerk Dalfsen, 12 oktober 2025, 10.00 uur: Heilig Avondmaal 
=========================================================== 
Voorganger: ds. Anco Tol       Organist: Herman Jansen         Lector: Wilma Dorleijn 
--------------- 
 
Welkom en mededelingen  
 
Lied 77: 1 en 2  
(Roepend om gehoor te vinden)  
 
Stil gebed, bemoediging en groet 
 
Gebed  
 
Lied 274  
(Wij komen ter ere van uw naam) 
 
Kinderen gaan naar hun dienst 
 
Schriftlezing: Lucas 17: 11-19 
 
Lied 911: 1, 4 en 5  
(Rots waaruit het leven welt) 
 
Overdenking 
 
Lied 975: 1, 2 en 4  
(Jezus roept hier mensen samen) 
 
[Evt. bij overlijdensbericht: Lied 951: 2] 
 
Gebeden 
 
Inzameling van de gaven 
 
MAALTIJD VAN DE HEER  
 
Inleiding en instelling 
 
Lied 522, uit: Hemelhoog 
  
               Op de melodie van Lied 162 
               (In het begin lag de aarde verloren)  
 
     1. Dit is een huis om de Heer te ontmoeten,  
     plaats van gebed, van muziek tot zijn eer,  
     smeeklied en lofzang en taal van ontferming, 
     woorden gewijd aan de trouw van de Heer. 
 
     2. Dit is een schutse, hier mag ik vertoeven;  
     voel ik mij eenzaam of droevig gestemd,  
     blakend van geestdrift of stil van ontroering,  
     Hij is de Heer die mij door en door kent. 
 

     3. Dit is Gods woning, hier vind ik zijn tafel,  
     hier komt Hij tot ons in brood en in wijn,  
     hier vieren wij zijn genade en goedheid,  
     mogen wij blij voor zijn aangezicht zijn. 
 
     4. Eenmaal, o God, bent U alles in allen,  
     wist U de tranen van ieders gezicht,  
     eenmaal, o God, aan het eind van de tijden,  
     neemt U ons op in de stad van het licht. 
 

Dankgebed 
 
V:  Omhoog de harten! 
A: Wij hebben ze bij de Heer! 
V:  Laten wij God onze Heer danken. 
A: Het past ons de Heer te danken. 
 
Lied 985: 3  
(Heilig, heilig, heilig, bron van alle leven) 
 
Vervolg tafelgebed, met tot slot: Onze Vader 
 
Vredegroet 
 
Breken en delen 
 
Bij delen herhalend zingen: Lied 833 
 
       Alleen de Nederlandse vertaling: 
       Neem mij aan zoals ik ben,  
       wek in mij wie ik zal zijn,  
       druk uw zegel op mijn hart en leef in mij. 
 
Afsluitend gebed 
 
Lied 704  
(Dank, dank nu allen God) 
 
Zegen  
 


